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ONZE HITLER 
 
20 april 1945 was de laatste verjaardag die de Führer meemaakte. Het Reich was 
al in puin aan het vallen, de stalen ring van vijandelijke legers kwam met de dag 
dichterbij. In de bunker van de Rijkskanselarij werd het leven van de Führer steeds 
spookachtiger, zijn lichamelijke gezondheid ging snel achteruit, verraad en 
wanhoop omringden hem, bijna alle hoop was uitgedoofd en het organisme van 
staat en partij, dat eens zo onwrikbaar had geleken, vertoonde tekenen van 
desintegratie. Maar toch hield de stalen en ontembare wil van de eenzame man in 
de bunker een restant van leven en hoop in stand in het nog niet bezette 
Reichsgebied - nog stierven de soldaten met zijn naam op hun lippen, nog rukten 
de leden van de jeugd die zijn naam droegen op in de strijd, nog ging de machtige 
strijd door. En zo zou het blijven tot het hart van Duitsland, dat in deze man 
klopte, tot stilstand kwam en het Reich uiteenviel. 
 
Maar aan de vooravond van de verjaardag van deze laatste Führer, zoals elk jaar 
sinds de machtsovername, sprak de Reichsminister voor Volksvoorlichting en 
Propaganda, Dr. Joseph Goebbels, via de radio tot het Duitse volk over Adolf 
Hitler. Hij sprak terwijl de bommen van de kapitalistische plutocratieën van het 
Westen op de hoofdstad van het Reich vielen; hij sprak terwijl de soldaten van de 
communistische Sovjet-Unie tegen het naderende Oostfront oprukten; hij sprak 
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over het genie en de unieke persoonlijkheid van de Führer! En de miljoenen bij de 
radio's, luisterend en wachtend op een teken van hoop, ervoeren hoe de trouwste 
van de getrouwen, die spoedig de laatste kanselier van het stervende Rijk zou 
worden, sprak over zijn onwankelbare vertrouwen in Adolf Hitler. Ook deze Dr. 
Goebbels wist geen uitweg, maar hij kende de kracht van de mythe, het effect 
ervan op het gevoelsleven van een volk.  
 
Alleen het geloof in de Führer, die misschien en als enige nog een weg naar 
redding wist, zoals zo vaak eerder in schijnbaar hopeloze situaties, hield het Rijk 
op de been. En zolang Duitsland nog vocht, zolang het zich niet weerloos had 
overgegeven aan een superieure macht, was er nog een laatste kleine kans op een 
onderhandelde regeling in het Oosten of het Westen die de vrijheid kon behouden. 
Maar zelfs als alles verloren was, als er geen uitweg was, als de vrijheid verloren 
was, dan kon en zou de mythe, die wereldschokkende strijd naar de ondergang en 
de komende, onvermijdelijke offerdood van de Führer, de beslissende kracht van 
de wedergeboorte worden in een verre toekomst. De Reichspropagandaminister, 
die als geen ander de ziel van zijn volk kende, wist dit; dit gaf hem de kracht en 
rust in zijn verjaardagstoespraak. En zo sloot hij, tegenover een zegevierende 
wereld van vijanden, heldhaftig af met de woorden: "En zo blijft de Führer voor 
ons wat hij altijd al was - onze Hitler! 
 
Er zijn sindsdien meer dan veertig jaar verstreken. De wapens zwijgen. Maar ook 
al werd de oorlog van bommen en geweren afgebroken na de overgave van de 
Duitse Wehrmacht, de oorlog van opruiende propaganda gaat tot op de dag van 
vandaag door. En die is nog steeds in de eerste plaats gericht tegen Adolf Hitler. 
Niets kan de rang, het belang, het genie en de macht van de Führer beter en 
krachtiger onderstrepen dan deze decennialange campagne van haat tegen een 
dode man; niets kan de waarheid van de woorden van Hess "Duitsland is Hitler, 
zoals Hitler Duitsland is!" beter bewijzen dan de emmers vuil die tegen de Führer 
worden uitgestort, geboren uit een grenzeloze angst voor gruwelpropaganda, met 
behulp waarvan de Duitse trots voor altijd moet worden gebroken en een nationale 
wedergeboorte moet worden verhinderd. 
 
Maar de mythe werkt. Het zaad dat Dr. Goebbels heeft gezaaid en het voorbeeld 
van de offerdood dat de Führer heeft gesteld, werpen hun vruchten af. De Duitse 
wedergeboorte is begonnen! En met dezelfde passie waarmee Duitslands vijanden 
de Führer haten en vrezen, aanbidden wij hem. In het spervuur van leugens en 
onrust staan wij hoog en trots en belijden de geest van die man in wie ooit de 
wedergeboorte van de Duitse trots, Duitse grootheid en Duitse macht werd 
belichaamd. En geïnspireerd door deze geest zullen wij de vrijheid winnen en de 
strijd van de Führer naar een overwinnend einde leiden - al duurt het eeuwen. en 
zo, vol trots en niet onder de indruk van alle agitatie en vervolging, verklaren ook 
wij: De Führer blijft voor ons wat hij altijd was - ONZE HITLER! 
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LEIDERSCHAPSPRINCIPE 
 
Vergelijkbare randvoorwaarden en omstandigheden hebben vergelijkbare 
gevolgen; maar die randvoorwaarden en omstandigheden zijn nooit identiek, en 
hun gevolgen al helemaal niet - de geschiedenis herhaalt zich niet in precies 
dezelfde vorm!  
 Daarom streven wij niet naar een kopie van het Derde Rijk, noch laten wij ons 
imponeren door een verwijzing naar de vermeende wreedheden uit het verleden:  
 
 Het Derde Rijk is een deel van de Duitse geschiedenis, een periode van deze 
geschiedenis die ook een van de meest glorieuze is en waarin een eerste 
indrukwekkende poging werd gedaan om ons wereld- en levensbeeld te realiseren. 
Maar het was geenszins DE REALISATIE van de Nieuwe Orde, maar een 
tijdgebonden machtspolitieke poging, te begrijpen vanuit de voorwaarden en 
omstandigheden van die tijd, die gevolgd moet worden door verdere pogingen tot 
het doel bereikt is! Om drie redenen zal onze strijd niet simpelweg leiden tot een 
hersteld Derde Rijk, maar een nieuw, een Vierde Rijk tot stand brengen: 
De voorwaarden en omstandigheden van onze strijd zijn sterk veranderd. Daaruit 
trekken wij onze consequenties. Een idee en een beweging evolueert, leert van zijn 
fouten en geeft vorm aan de toekomst in plaats van altijd te proberen zijn eigen 
verleden te kopiëren. 

 
Het nationaal-socialisme is niet langer alleen een Duitse nationale beweging, 
maar een wereldwijde, raciaal gebonden revolutionaire beweging. 
 
Maar bovenal is onze strijd tegenwoordig niet meer onder de vlag van een 
levende, uitzonderlijke persoonlijkheid, maar uitsluitend gericht op de idee en 
haar machtspolitieke belichaming - de partij! 
 
 Dit laatste feit bepaalt ook onze houding tegenover het leidersprincipe: wij stellen 
dat niet anonieme meerderheden moeten beslissen, maar dat persoonlijke autoriteit 
en verantwoordelijkheid het hele sociale leven moeten bepalen. Dit betekent 
echter niet dat de idee en de beweging worden overgeleverd aan de willekeur en 
de ijdelheid van één man en zijn grillen, maar het kenmerkt slechts het 
organisatieprincipe van de partij, die zich slechts aan de idee en haar leiders 
verbindt in de mate waarin zij op hun beurt de idee dienen en verwezenlijken. 
Niemand kan of mag voor zichzelf opeisen wat de leider zo vanzelfsprekend 
toekomt vanwege zijn buitengewone persoonlijkheid - die persoon en idee zijn 
identiek! Hiervan uitgaande realiseren wij het Führer-principe in onze 
gemeenschap. 
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DE PARTIJ 
 
De nationaal-socialistische partij is de levens- en geestesgemeenschap van die 
mensen die overtuigd zijn van ons wereldbeeld, die in zichzelf de beginselen van 
de nationaal-socialistische levenshouding realiseren, deze uiteindelijk belichamen 
EN bereid zijn te gehoorzamen om de revolutie mogelijk te maken. Zo ontstaat in 
de gelederen van de partij een nieuw, nationaal-socialistisch type mens met zijn 
drie verschillende verschijningsvormen: 
 
De arbeider die zich belangeloos geestelijk of lichamelijk inzet voor de nationale 
gemeenschap op zijn plaats, volgens zijn neigingen en mogelijkheden; 
 
de politieke soldaat die - volgens een heroïsch mensbeeld - met al zijn kracht en 
met gevaar en zo nodig opoffering van zijn leven strijdt voor de verwezenlijking 
van de Nieuwe Orde en deze vervolgens beschermt, zowel extern als intern; 
 
en de leider die de richting bepaalt die in dit werk en in deze strijd moet worden 
ingeslagen, die daarom aanspraak kan maken op onbeperkte autoriteit binnen zijn 
verantwoordelijkheidsgebied en in dienst van de idee, maar die er ook onbeperkte 
persoonlijke verantwoordelijkheid voor draagt. 
 
 Arbeiders-, soldaten- en leidersgeest zijn dus de ethische beginselen waarop het 
nationaalsocialistische mensbeeld is gebaseerd en die in het leven van de partij tot 
uiting moeten komen. Binnen de partij vormen de drie soorten mensen de 
organisatievormen die bij hun aard passen: de arbeiders, als partijkameraden, 
vormen de volgelingen, de politieke soldaten, als SA-strijders, de Sturmabteilung, 
en de leiders vormen het korps van politieke leiders van de partij. Dit zijn 
geenszins gescheiden kasten, integendeel, de een komt voort uit de ander: de 
partijkameraden die blijk geven van aanleg en neiging tot een militante 
levenshouding vormen de Sturmabteilung, maar niemand kan zich daarbij 
aansluiten die zich geen lid voelt van de grote gemeenschap der lichamelijk of 
geestelijk creatieven en zich daarnaar gedraagt! Er is geen plaats voor ontwortelde 
avonturiers en huurlingen. De politieke soldaten echter die aanleg en 
bekwaamheid tonen voor leidinggevende taken worden politieke leiders, maar 
niemand kan leider zijn in onze partij die niet dagelijks bewijst dat hij bereid is 
voor onze zaak te vechten met gevaar en zo nodig opoffering van zijn leven! 
Bovenal is er de wet die iedereen verplicht: het algemeen belang gaat boven 
eigenbelang! 
 
Daarom zijn wij allen - of het nu gaat om partijkameraden, SA-strijders of 
politieke leiders - in de eerste plaats Volksgenossen en kameraden! Zo vormen wij 
samen het organisme van onze nationaal-socialistische partij. Deze partij als 
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geheel belichaamt de georganiseerde levenswil en daarmee de politieke 
voorhoedeorganisatie van de natie. Dit betekent dat zij strijdt om de weg vrij te 
maken voor de verwezenlijking van de Nieuwe Orde, waarop de hele nationale 
gemeenschap zal volgen. Zij doet dit door de volkskameraden onvermoeibaar op 
te leiden tot een gemeenschap en door de tegenstanders te verslaan in militante 
actie, waardoor zij de geestelijke en politieke leidersrol op zich neemt en 
vervolgens haar programma realiseert. Dit gebeurt door het opstellen van een 
algemene politieke lijn die de vele activiteiten van de georganiseerde nationaal-
socialisten bundelt en elk van hen op één doel richt, om zo hun energie te 
concentreren en het ene na het andere podiumdoel te kunnen bereiken. ALLE 
partijleden zijn aan deze partijlijn gebonden; zonder een dergelijke lijn, die op 
gedisciplineerde wijze wordt nagestreefd, zou de kracht van de partij doelloos 
uitdoven, versplinteren en zou zij zelf een vrijblijvende discussieclub worden. 
Aangezien een door de partij vastgestelde algemene lijn van politieke strijd 
essentieel is voor de overwinning, kan geen enkele partijkameraad met een 
afwijkende mening gelijk hebben bij de partij: De partij heeft altijd gelijk!  
 
 Zij heeft gelijk wat betreft de eenvoudige partijkameraad, wat betreft de politieke 
soldaat van de SA, maar zij heeft ook gelijk wat betreft elke politieke leider, tot en 
met de partijleider! Wij allen zijn slechts leden en werktuigen van de partij op weg 
naar de verwezenlijking van de Nieuwe Orde. Alleen zo kunnen we zegevieren. Er 
is geen plaats voor "leiders" die zichzelf naast of zelfs boven de partij willen 
plaatsen:  
 
 Het leidersprincipe is een organiserend principe van de partij, het staat in verband 
met de partij en moet slechts beschouwd worden als een hulpmiddel voor haar 
strijd. Niet de partij is het werktuig van de leider, maar de leider is, net als elke 
andere partijkameraad, het werktuig van de partij totdat deze haar taak heeft 
vervuld! 
 
 

VOORUITZICHTEN LEIDERS 
 
Een correcte selectie van leiders is de voorwaarde voor de doeltreffendheid van 
het leidersprincipe. Er moet van meet af aan voor worden gezorgd dat alleen 
mannen politiek leider kunnen worden die zich in de partij integreren en zich aan 
de partij onderwerpen; maar er moet ook van meet af aan voor worden gezorgd dat 
het echte leiders met karakter en prestaties zijn die de partijlijn op hun 
verantwoordelijkheidsgebied creatief en succesvol kunnen uitvoeren.  
 
 In een tijd van strijd vindt deze noodzakelijke selectie van leiders niet plaats via 
theoretische opleidingen en cursussen, maar direct in de politieke strijd van 
onderop. De  
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partijleiding plaatst niet willekeurig partijkameraden op politieke leidinggevende 
posten, maar wie zich geschikt acht voor een leidinggevende taak op een bepaald 
gebied EN de bereidheid toont tot gedisciplineerde integratie in de strijd van de 
partij, krijgt de kans zich te bewijzen. En zolang hij de plicht tot gehoorzaamheid 
niet schendt, bepalen alleen prestatie en succes hoe lang hij politiek leider blijft en 
hoe ver zijn gezag reikt!  
 
 Wie tien man om zich heen kan verzamelen wordt bevestigd als hun leider, wie 
duizend man kan leiden zal dat doen, wie een dorp of een stad voor ons kan 
veroveren krijgt de kans om dat te doen, en wie hetzelfde bereikt met een Gau zal 
ook haar leider blijven. Dit principe geldt op alle niveaus, in alle taken en 
onderverdelingen en tot aan de partijleider toe! 
 
Op deze manier geeft onze beweging elke kameraad de vrijheid om zich te 
ontwikkelen, om met al zijn capaciteiten volledig bij te dragen aan de partij, en 
krijgt hij alle steun die de partij hem kan geven. Zo ontwikkelen we echte leiders 
waarmee we Duitsland kunnen veroveren. Onderdeel van het selectieproces is dat 
onze politieke leiders zich bewijzen in vervolging: Bij ons groeit een heldhaftig 
type leider op; een man die gezag heeft, verantwoordelijkheid neemt en de 
consequenties draagt, die zijn mannen het goede voorbeeld geeft en hen niet van 
achteren het vuur in stuurt. De ambitieuze lafaard, de intrigant, de zielloze 
apparatsjik kan bij ons nooit voet aan de grond krijgen, omdat hij in onze 
gelederen niet kan voldoen aan de basiseis voor een leidinggevende taak:  
 
 Het eigen verantwoordelijkheidsgebied veroveren en daarvoor volgelingen 
winnen en behouden. Alleen de echt besten kunnen in ons land politiek leider 
worden en blijven. 
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